Judith werd tijdens haar jeugd in
Breda misbruikt, nu helpt ze anderen
met haar expertise als theatermaker

INTERVIEW BREDA - ‘Praat erover’, klinkt het advies aan slachtoffers van grensoverschrijdend
gedrag. Maar wat nou als je het verhaal zelf niet kunt vertellen? Theatermaker Judith Bruynzeels
(46) werd in haar jeugd in Breda jarenlang misbruikt door haar opa en hield daar een
dissociatieve stoornis aan over.
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Mensen willen een verhaal horen: hoe het is gebeurd,
wanneer en hoe. Maar zo werkt het gewoon niet.”

Heel wat momenten bracht ze er als kind door: het Van
Koolwijkpark in Breda. Of het ‘witte parkje’, zoals het in
Bruynzeels herinnering heet. ,,Ik weet niet eens of dat een
naam was die door iedereen werd gebruikt, maar zo noemde
ik het. Het was mijn veilige vluchtroute; ik wist dat ik er
niemand tegen zou komen, zodat ik niemand hoefde uit te
leggen waar ik was geweest.”

Inmiddels woonachtig in Amsterdam, is ze na jaren weer
terug op de plek uit haar jeugd. De stad waar ze veilig had
moeten opgroeien, voelde in de jaren tachtig allesbehalve als
dat. In de tijd van het seksueel misbruik, tussen haar zevende en veertiende, werden plekken
vooral onderdeel van een vluchtroute. Het station, de bus naar het Brabantpark, de weg tussen
Dorst en Rijen.

Mentale noodknop

Wanneer ze op woensdagmiddag bij haar opa was geweest, wilde ze vooral niemand tegenkomen.
Waarom? Dat wist ook zij zelf op dat moment niet. Bij het misbruik werd de mentale noodknop
ingedrukt. ,,Ik plaatste mezelf als het ware buiten de situatie. Waarnemingen plaatste ik buiten mijn
bewustzijn.” Wat overbleef waren snippers, fragmenten. Denk aan geluiden van auto’s,
ritssluitingen, de geur van een sigaar; zintuiglijke dingen.

Extreme stress

Pas toen ze in de twintig was en haar opa al lang was overleden, kwam daar het besef dat er
seksueel misbruik had plaatsgevonden. Maar ook toen lukte het niet om de gebeurtenissen van die
tijd in een verhaal te plaatsen. Als dertiger kregen de fragmenten met hulp van een therapeut een
naam: Bruynzeels leed aan een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS).

Ontstaan als reactie op de extreme stress en angst die ze als jong meisje ervoer, maar niet meer kan
herbeleven. ,,Je kunt er niets aan doen. Het is iets wat je zenuwstelsel doet. Het is een fantastisch
mechanisme ten tijde van het misbruik, want het zorgt ervoor dat je kan overleven. Maar daarna zit
het je dwars om verbinding aan te kunnen gaan met andere mensen. Je blijft als het waren
losgekoppeld, zowel van binnen als in relaties.”



Je kunt er niets aan doen. Het is iets wat je zenuwstelsel doet. Het is een fantastisch mechanisme
ten tijde van het misbruik, want het zorgt ervoor dat je kan overleven.

Die geluiden, bijvoorbeeld, triggeren vluchtgedrag en angsten. Zonder te weten waarom belde
Bruynzeels altijd verjaardagen af van haar zus. ,,lk wist niet waarom ik dat deed, maar naar zo’n
verjaardag gaan en de vrienden van mijn zus ontmoeten, gaf me zoveel angst. Dat kon ik niet aan. Ik
ging raar doen. Zo gaf ik les op het de theateracademie en maest ik bijvoorbeeld middenin een les
stoppen met doceren. Ik wist niet wat de triggers waren, maar wist wel dat ik weg moest uit die
situatie. Zo kom je terecht in een web van leugens.”

Lichamelijke reactie

Eén trigger bracht haar uiteindelijk bij een therapeut die haar hielp de flarden enigszins te plaatsen.
Tijdens een theatervoorstelling moest ze van een touwladder af, maar dit lukte niet. Haar knie ging
letterlijk op slot. ,,Medisch werd er geen oorzaak voor gevonden. Uiteindelijk bleek dit een
lichamelijke reactie op mijn trauma: veel van het misbruik vond namelijk plaats op zolder.”
Bruynzeels lichaam herinnerde zich dat, haar hoofd niet.

Na tien jaar therapie kan Bruynzeels nog altijd geen duidelijk verhaal vertellen over vroeger, en dat is
lastig. Voor haarzelf maar ook voor de omgeving. ,,Er wordt vaak simpel over gedacht: je onthoudt
het of je onthoudt het niet. En als je het je niet herinnert, zal het wel niet zo zijn. Dan ben je vast een
leugenaar of is het je aangepraat. We vinden dat als mens moeilijk te begrijpen, omdat we opgevoed
worden met verhalen met een begin en een eind.”

Persoonlijkheidsstoornis

De kennis daarover kan en moet beter, vindt Bruynzeels. Want misbruik is lang niet altijd te
herkennen. ,,Een kind maakt het mee, plaatst zichzelf uit de situatie en zit de volgende dag vrolijk in
de klas. Je ziet het écht niet, en het kan iedereen overkomen. Vervolgens worden daar op latere
leeftijd wel labels opgeplakt als ‘verwarde man’, of iemand met een persoonlijkheidsstoornis, terwijl
er ook iets onder kan zitten. Ik dacht bij mezelf ook: ontmasker mij maar als pathologisch leugenaar.
Ik wist niet eens dat een dissociatieve identiteitsstoornis bestond.”

Ook recente discussies over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik op de werkvloer roepen
deze vechtlust weer op bij Bruynzeels. ,,Je ziet zoveel campagnes met de boodschap: ‘praten helpt’,
maar dat wordt veel te cognitief benaderd. Mensen willen een verhaal horen: hoe het is gebeurd,
wanneer en hoe. Maar zo werkt het gewoon niet.”

Audiovertellingen

Om anderen te helpen, zet Bruynzeels haar expertise als theatermaker in en organiseert ze
trainingssessies, zogenoemde Hazenbijeenkomsten, voor hulpverleners en lotgenoten.
Audiovertellingen en een ondersteunend boek staan hierbinnen centraal.

,,Hiervoor hebben we een ervaringsgerichte manier van leren ontwikkeld, zodat je enigszins even in
het hoofd van iemand kan zitten om de wereld te ervaren als je een trauma met je meedraagt. lk
hoop de kennis en het bewustzijn te vergroten en hulpverleners leren snappen hoe het is om
gefragmenteerd te zijn. Dat het niet altijd een rechtlijnig verhaal is.”

In die ervaring worden geluiden vermengd met poétische zinnen. Een tram, trapgeluiden, een deur
die kraakt; Bruynzeels neemt je mee naar haar jeugd in de jaren tachtig in Breda. ,,Het doet iets met
je beleving. Ik probeer jou een verhaal te vertellen over dat ik naar huis wil, maar dat lukt niet. De
hele tijd hoor ik triggers en ik weet zelf ook niet of ik nou thuis of in het verleden ben beland.”



Het boek, met eigen illustraties, vertelt ook geen verhaal met begin tot eind. ,,Het zijn losse vellen
met tekst, de hulpverleners moeten puzzelen en ontdekken waar het verhaal zit. Ik leer ze zo te
kijken naar mensen en niet in stappenplannen te denken.”

Met haar Hazenbijeenkomsten reist Bruynzeels het hele land door, maar ze wil ook verder
uitbreiden. ,,lk wil dit project zo ontvouwen dat het steeds meer zichtbaar wordt in de maatschappij.
Nu focussen we ons op de hulpverlening, maar dit gesprek moet maatschappelijk gevoerd worden.
Ik denk dat de volgende stap een tentoonstelling wordt. Zou mooi zijn om de hazen een plek te
geven in het museum in Breda met daaraan gesprekken gekoppeld.”
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Wat is een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)?

lemand met DIS heeft vaak twee of meer persoonlijkheden, elk gekenmerkt door een ander
gedrag. Er is geen controle over het wisselen tussen deze persoonlijkheidstoestanden. DIS
kenmerkt zich door het ervaren van hiaten in alledaagse gebeurtenissen, belangrijke
persoonlijke informatie of psychotraumatische gebeurtenissen.

De stoornis is vaak de nasleep van een vroegkinderlijk psychotrauma. Volgens onderzoek heeft
meer dan 90 procent van mensen met deze aandoening een geschiedenis van fysiek of
seksueel geweld ervaren, dat op zeer jonge leeftijd is begonnen. Dissociéren kan worden
beschouwd als een vorm van afweer dat iemand in staat stelt extreme angst of stress te
verdragen.

Dit gebeurt door het loskoppelen van (aspecten van) de traumatische gebeurtenis en de
bijbehorende belevingen waarmee de patiént aan de traumatische ervaring kan ontsnappen.
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